
 
 
 

Programma ‘Dordtse Kogelgaten Tocht’ 15 mei 2011 
Herdenkingsmanifestatie meidagen 1940 
 
besloten gedeelte Vereniging Oud Dordrecht: 
 
13.00 -13.30  uur: ontvangst leden/genodigden Vereniging Oud Dordrecht bij 
Woonbron, Van Baerleplantsoen 
 
13.30 -14.30 uur: lezing voor leden en genodigden door militair historicus dr. 
W.J.Hagemijer over het verloop  van de strijd op en om het Eiland van Dordrecht. 
 
publieksgedeelte DordtOpenStad:   
op de locaties  wordt uitleg gegeven over de gevechtsscènes en de  oorsprong van 
de nog altijd zichtbare kogelinslagen 
 
v/a 14.30 uur: scène bij Woonbron, villa Weizigt, met totaal verraste ingekwartierde 
Nederlandse militairen  bij het begin van de Duitse luchtlandingen, o.m. in het 
Weizigtpark in de vroege ochtend van 10 mei 1940. Daarna verplaatsing van het 
publiek via het park, waar de zojuist gelande parachutisten zich groeperen, naar de 
Julianakerk.  
 
15.10 uur: gevechtsscene bij Julianakerk (kogelinslagen) /kop Bosboom 
Toussaintstraat . Hier zien  Nederlandse militairen kans om een Duitse mitrailleurpost 
buiten gevecht te stellen. Korte slachtofferherdenking en stiltemoment alhier, waar 
een van de eerste heftige vijandelijkheden plaatsvonden. 
 
15.30 uur: vertrek richting Café  Sebes; onderweg impressie van de zuivering van de 
Krispijnseweg door Nederlandse soldaten onder aanvoering van luitenant Van der 
Houwen 
 
15.45 uur: gevangenneming Duitse parachutisten  in Café Sebes (kogelinslagen) als 
onderdeel van zuivering Krispijnseweg   
 
16.15 uur: vertrek  richting kop Hugo de Grootlaan (kogelinslagen huisnr.3)   
 
16.30 uur: scène beschieting auto burgemeester Bleeker  kort na de tunneluitgang  
 
16.45 uur: einde tocht 
 
besloten gedeelte Vereniging Oud Dordrecht: 
   
leden en genodigden van  Vereniging Oud Dordrecht gaan terug  naar Woonbron 
voor een bruine bonen maaltijd, die de Nederlandse militairen in ’39 – ’40 heel vaak 
voorgezet kregen: “rats, kuch en bonen is het soldatenmenu”. 


